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Beste allemaal, 

Op 1 januari ga ik met pensioen en verlaat ik de praktijk. Dan ben ik 64 jaar, waarvan ik 22 jaar als 
huisarts gewerkt heb in het dorp waar ik zelf ook ben opgegroeid. Een bijzondere plek dus, om dit 
prachtige vak uit te mogen oefenen. 
Toen ik begon als geneeskunde student dacht ik niet direct aan het woord roeping. Toch heb ik gaandeweg 
ervaren dat er wel degelijk een roeping in dit werk zit: de zorg voor mensen, en dat met volle overtuiging 
willen doen. En dat geldt niet alleen voor huisartsen. Ik zie het overal in de zorg terug, van de 
huishoudelijke hulp tot de wijkverpleging, van de fysiotherapeut tot de apotheker, van onze 
doktersassistentes tot de professor in het AMC. Samen dragen we de zorg in Nederland, en dat is iets om 
trots op te zijn.  
De huisarts is daarin een belangrijke schakel, maar altijd maar één van de schakels. En zonder het 
vertrouwen van de patiënten en een goede samenwerking kan zo’n schakel simpelweg niet functioneren. 
Ik ben dankbaar dat ik deze rol als schakel in de zorg heb mogen vervullen. 
In die 22 jaar is er ontzettend veel veranderd. Toen ik begon in 2004 aan de Hoofdstraat, waren er twee 
parttime assistentes – Anja Stevens en Selmara Evers – en een goudvis in een kom en zonder internet. 
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een prachtig team van 15 mensen in een prachtig pand aan de 
Fresiastraat waar we heel veel zorg leveren dichtbij de patiënten.  
Ik wil iedereen – patiënten en collega’s – van harte bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. Ik 
heb altijd met plezier gewerkt, ik heb genoten van uw verhalen, gelachen om uw geluk maar ook uw pijn 
gezien en gehuild om uw verdriet. Ik heb mijn best gedaan om u zo goed mogelijk te helpen. 
En hoe nu verder? Voor mezelf weet ik het nog niet precies, maar ik heb genoeg interesses en mijn lieve 
vrouw is op 1 juni ook met pensioen gegaan. Voor de praktijk ben ik in elk geval heel blij: mijn maat 
Hester Verheijen zet hem voort samen met Vincent Sluiters, een jonge, betrokken en kundige huisarts – en 
net als ik een Santpoort-Noorder. 
Ik wens iedereen veel geluk en nogmaals veel dank! 

Met vriendelijke groeten, Rob Bakx 

              

Wat bijzonder dat ik juist in Santpoort een huisarts mag opvolgen – het dorp waar ik ben opgegroeid, waar 
mijn wortels liggen en waar ik me thuis voel. Dat ik nu samen met Hester de praktijk mag voortzetten, 
voelt alsof alles op z’n plek valt. 
Ik ben geboren aan de Burgemeester Enschedelaan en herinner me de praktijken van dokter Van der Sar 
aan de Hoofdstraat en later van Rob aan de Fresiastraat nog goed – als kind en jongvolwassene kwam ik 
daar zelf als patiënt. Inmiddels woon ik met mijn vrouw Esther en onze drie kinderen in Haarlem. We zijn 



nog vaak in het dorp te vinden met de kinderen. Ze zijn gek op de markt, het bos, de duinen, de molen en 
gaan graag naar opa en oma in Santpoort.  

Na mijn studie geneeskunde in Leiden werkte ik op chirurgische afdelingen in Leiderdorp en Beverwijk, 
en later in de psychiatrie in de Bollenstreek. In 2019 rondde ik de huisartsopleiding af, en sindsdien werk 
ik als huisarts in de regio. 

In mijn werk als huisarts wil ik er voor u zijn. Of het nu gaat om een medische klacht of om uw zorgen. 
We leven in een tijd waarin informatie over gezondheid overal te vinden is, maar helaas is niet alles wat u 
leest betrouwbaar. Tegelijkertijd vind ik het juist mooi dat mensen zelf betrokken zijn bij hun gezondheid. 
Ik sta naast u, denk mee, leg uit wat nodig is en zoek samen naar wat werkt voor u. En waar dat kan, graag 
met een vleugje humor. 

Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.  

Groet,  
Vincent Sluiters 
 
              
 
 
De afgelopen 5 jaar heb ik veel van jullie wel eens voorbij zien komen. Maar misschien nog niet iedereen. 
Sinds 2021, net na mijn afstuderen tot huisarts, ben ik werkzaam in de praktijk bij Rob. Op 1-1-2023 zijn 
wij geassocieerd en als maatschap draaien we de praktijk sindsdien samen. Deze 5 jaar zijn voorbij 
gevlogen. Vanaf het eerste moment dat ik in de praktijk kwam werken voelde het goed; een heerlijke plek 
om te mogen werken met een fantastisch team en een fijn pand. En dat terwijl ik daarvoor altijd zei: ik wil 
niet huisarts worden in mijn eigen dorp.  
De samenwerking met Rob is uitgegroeid tot een hechte band en ik ga hem daarom ook ontzettend missen 
als maat, vriend en sparringspartner. Ik ben trots op wat we de afgelopen tijd hebben bereikt en ik ben hem 
ontzettend dankbaar voor zijn onverstoorbare vertrouwen in mij. Onder zijn vleugels heb ik de eerste jaren 
mogen doorgroeien tot volwaardig prakijkhouder en ben ik opleider voor jonge huisartsen geworden.  
Per 1 januari zal ik de praktijk voortzetten samen met Vincent; mijn nieuwe maat. Ik heb veel vertrouwen 
in zijn vaardigheden als huisarts en praktijkhouder en ik kijk uit naar onze samenwerking. 
Ik ben trots een schakel te mogen zijn in ons mooie dorp en deze regio. Samen met Vincent ga ik verder 
door mij in te zetten voor uw gezondheid in de breedste zin van het woord. Samen met de andere 
onmisbare schakels houden we de zorg in Santpoort solide.  
 
Zelf geniet ik elke dag van het de mooie dorp waar we wonen. Als ik niet thuis ben met mijn lieve gezin, 
of op de praktijk, dan vind je mij meestal wel in de duinen of op het strand.  
  
Tot op de praktijk 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hester Verheijen 


